
Indrukken van Evelien 
 
Ik, Evelien ben een studente leerkracht lager onderwijs uit België die 3 maanden in 
Zimbabwe verbleef om mijn stage te doen bij ZimPATH, VVOB.  
Hoe kan ik mijn impressies uiten, mijn ervaringen delen via een korte tekst als deze? Ik dacht 
er over na en de beste manier lijkt mij om jullie even te laten mee kijken in mijn persoonlijk 
dagboek. Laat me enkele dingen selecteren,  
 
Mijn avontuur begon op 19/1 maar over de reis zelf zal ik niet uitweiden. Het begon pas als ik voet zette 
in Zimbabwe, met een beetje vertraging, maar gezond en wel!  
Snel naar de aankomsthal, zonder bagage, maar daar staat Michel, hij steekt nog even zijn EVELIEN-
ZimPATH blaadje in de lucht, maar aangezien hij er bijna de enige was had ik hem al herkend. 
Aangenaam! 
Aankomst op de ‘plot’, het afgebakende terrein van Mia en Michel. Mia staat al te wachten, ze was zo 
ongerust, maar blij me te zien! Ze kookt volop aan het feestmaal voor iedereen op de plot om me te 
verwelkomen, maar dat wel op een houtstoofje (aangezien de electriciteit niet werkt...). We tetteren een 
eind weg, over de stroompannes (deze was al van gisterenavond), Heindonk-Blaasveld,… Ik krijg nog 
wat spullen mee (wasgerei, wc papier, een nachtkleed…) - wat een verwennerij - en Michel toont me 
mijn kamer.  
Later ontmoet ik Wadzi (21) en Charlotte (22), 
twee enthousiaste meisjes die ook op de plot 
wonen! Plots is het 6 uur en worden we aan tafel 
verwacht. Tinei, Maxwell en Rishon zijn er ook: 
vriendelijke, rustige en nu nog eerder 
afstandelijke jongens. Aan tafel! Candlelight 
dinner aangezien er nog steeds geen stroom is, 
een uitgebreid feestmaal op tafel. Heerlijke kip, 
rijst, patatjes, advocadodip en een zalig dessert 
(cake met ijsroom en chocoladesaus). Het enige 
gekke is dat Zimbabwanen niet praten tijdens 
het eten, dus een beetje een gekke stilte aan 
tafel.  
21:00 Bedtijd, de marathon heeft me uitgeput, 
doodop ga ik naar bed. Eerst even een kort wasje met flessenwater, tot ik de wc-pot hoor stromen. 
Electriciteit! Dus ook water opgepompt uit de waterput. Mijn eerste euforische bui, het licht aan, 
woehoe! 

 
Evelien, Charlotte, Wadzanai ("Wadzi") 

 
21/01/2008 
5.30 Evelien, ‘wake up, we need to use the bathroom.’ [Evelien, wakker worden, we komen een bad 
nemen.] Ik open de deur en 2 vrolijke meiden springen de kamer binnen. Ik, met m’n slaapkop, kan het 
brute geweld nog niet aan. Ik sliep ondanks mijn vele kamergenoten de kakkerlakken zeer goed. Wadzi 
neemt een bad en Charlotte begint als een gek rijst te koken en haar lunch klaar te maken, ze leven 
duidelijk volgens het ritme van de elektriciteit!  
7.00 ontbijt bij Mia en Michel,  
7.30 vertrek naar kantoor in de overvolle auto.  
Het kantoor, er zijn al enkele mensen aanwezig die me vriendelijk begroeten! Even een meeting met z’n 
allen en dan gaan ze aan het werk! Wat ze allemaal doen is me nog niet erg duidelijk. Ik word 
voorgesteld aan m’n mentor Mqapsi, hij vertelt me meer over ZimPATH en wat ze doen, over de 
verschillende workshops. Hij toont me ook direct de planning, op donderdag vertrek ik tot dinsdag met 



Robert op workshop naar Mutare, spannend. Deze zullen we ook snel samen voorbereiden maar nu is 
Robert naar een meeting. 
12.30 Middag, even tijd om met Wadzi en Charlotte naar de shops te gaan. Het nieuws liegt niet, voor 
de bank staat een ellenlange rij om aan geld te komen en in de winkels is niet erg veel te vinden. En wat 
er ligt, wordt verkocht aan gekke bedragen: een zakje chips 2 miljoen tot wat vlees aan 14 miljoen. Ik 
heb trouwens geen enkel idee om wat voor bedragen het gaat. Maar de meisjes zorgen goed voor me 
en zeggen wat duur is en wat OK. Wat ik zal eten binnenkort blijft me nog een raadsel, nu eet ik nog 
even mee de diepvries van Mia en Michel leeg. 
Na de werkdag naar huis want ondertussen is het alweer 5 uur. We moeten onderweg enkele mensen 
afzetten, dus met 9 in de auto (5 vanvoor en ik met 3 anderen in de ' trunk' - de afgesloten laadbak). 
Zou er elektriciteit zijn op de cottage, het kleiner huis op het terrein waar ik woon? Vol spanning… Nee 
hoor, de meisjes kruipen direct (zonder eten) hun bed in. Ze staan wel op als er weer elektriciteit is om 
te koken… Ik eet vanavond nog eens bij Michel en Mia. Ik kruip nu ook mijn bed in en er is nog steeds 
geen elektriciteit, het went wel, zo schrijven bij een kaars. Ik zal er wel snel een nieuwe moeten kopen 
en ze zijn blijkbaar zeer duur!  
 
Dat was in het kort mijn eerste dag, ik trek ondertussen op workshops doorheen het land en 
leer heel veel van de mensen die ik tegenkom! Ik zie het prachtige land en ontmoet 
geweldige mensen. Nu, eind maart krijg ik voor het eerst de kans om in contact te komen 
met kinderen. Een ervaring die ik graag met jullie deel!  
 
19/2/2008 
6.30 u. en we (Wadzanai en ik) staan buiten, wat is het moeilijk om vandaag een commuter (die kleine, 
overvolle busjes) te stoppen… De rit is ook duurder geworden, van 3 naar 4 miljoen. We geraken toch 
in de stad en nemen vandaar een commuter (volkswagenbusje - privaat openbaar vervoer) richting 
Mbare (grootste volksmarkt van Harare). Om uit te stappen aan de fly-over (voetgangersbrug) waar de 

auto van Mavambo mij zou meenemen naar het 
'learning centre' [zie kadertje] voor de wezen en 
kwetsbare kinderen in Mabvuku, een arme 
dichtbevolkte buurt in Harare. Ondertussen is het 
7.30 en het begint te spannen, al snel is het 
duidelijk dat we aan de foute brug staan… We 
haasten ons terug het drukke stadscentrum in en 
lopen naar de juiste brug. Tegen 7.40 zijn we er… 
te laat! Geen witte auto van Mavambo te vinden. 
Gelukkig belt Michel, hij kan me naar Mabvuku 
brengen! Tegen 9.00 komen we aan, ik trek direct 
naar het klasje van Ms. Gibson die al met de 
eerste les bezig is. Geen probleem, ze 
verwelkomt me en als ik de kinderen groet staan 
ze recht en reciteren ze in koor hun lesje 
(Goodmorning madam, How are you,…). Ik zal 
vandaag een hele dag bij Ms. Gibson, de 
leerkracht Engels doorbrengen. Ze is een vrolijke, 
zeer open dame. Ze is blij met mijn aandacht en 
verwelkomt me met open armen! Deze eerste les 
zitten er ongeveer 16 kinderen in de klas, de rode 

groep, deze kinderen gaan nu 5 weken naar school. Vandaag leren ze over kleuren en vormen; zonder 
problemen schrijven ze (in blokletters, het algemene schrift hier) de datum voluit in hun schriftje. Daarna 
tekenen ze een vorm, schrijven de naam eronder en kleuren deze figuur in de opgegeven kleur. Hierna 
mogen ze hun 'keyword' van de dag kiezen: een woord dat zij graag willen onthouden. Dit woord schrijft 

Mavambo is een plaatselijke organisatie die 3 
klasjes heeft met elk 16 kinderen die nooit naar 
school gingen - dat is wat zij hun 'learning 
centre' (leercentrum) noemen. Die kinderen 
kunnen gemiddeld na 1 jaar naar het gewone 
onderwijs, meestal 2e of 3e leerjaar, soms 
onmiddellijk naar het 4e of 5e. Negentig percent 
van deze leerlingen komen uit bij de top 10 
besten van de nieuwe klas. Dat is het resultaat 
van Mavambo's methode: erg lichamelijk 
werken, de leerlingen laten doen wat het 
onderwerp van de les is - uniek in Zimbabwe. 
Mavambo steunt ook 7.000 kinderen in 
moeilijkheden in 12 verschillende scholen van 
het gewone onderwijs. Ze krijgen daarbij hulp 
van meer dan 100 vrijwilligers, voor de 
overgrote meerderheid vrouwen, uit de gemeen-
schap om de juiste kandidaten voor steun te 
vinden,. Is dit ' duurzaam'? Als de donaties 
wegvallen stuikt het project ineen. Is het zinvol? 
Vraag het maar aan de duizenden kinderen per 
jaar die een levenskans krijgen. 



Ms. Gibson in hun schriftje, de leerlingen maken er een tekening bij en zo maken ze een eigen 
woordenboekje.  
10.00 u. We gaan naar buiten en krijgen de 
kinderen een soort havermoutpap als ontbijt. (10 
uur is best laat voor ontbijt, aangezien sommige 
van deze kinderen 10 tot 15 kilometer naar 
school stappen…). Nu pas valt me de staat van 
hun kleertjes op. Sommige schoenen vallen bijna 
uit elkaar, tenen komen piepen, gele tandjes, 
gescheurde oude kleertjes…wat vreselijk.  
Na de pauze gaan we weer naar de klas voor 
groep 2, er wordt gewerkt met een 
doorschuifsysteem; groep 1 gaat naar de 
wiskundeles en wij krijgen nu de groep van de 
Shonales. De groene groep druppelt binnen, 
geen rijen, geen bel . Ms. Gibson start de les, 
eerst lezen ze samen de woorden aan de muur; de lichaamsdelen. Ms. Gibson maakt het heel leuk, 
eerst lezen, dan aanduiden op het lichaam. Daarna zingen we samen van ‘Head-shoulders-knees & 
toes’ jawel, je kent het wel; hoofd -schouders -knie en teen, knie en teen,.... De les gaat verder en Ms. 
Gibson geeft de leerlingen bevelen in het Engels; 

 
Kinderen in Mavambo, buiten 

‘Sit on the floor’ [zit op de grond] en de kindjes voeren dit uit.  
Daarna volgt de vraag ‘what are you doing?’ [wat ben je aan het doen?] I’m sitting on the floor [Ik zit op 
de grond].  
en de vraag aan de klas ‘What is she doing?’ [wat is zij aan het doen?] She is sitting on the floor [ze zit 
op de grond].  
De kinderen vinden het fijn om op deze manier met taal bezig te zijn, een heel interactieve vorm van 
lesgeven en vrij revolutionair voor Zimbabwe. Daarna herneemt ze de les over kleuren en vormen weer.  
Na 12 uur komt groep 3, deze kinderen doen hun tweede semester en staan al iets verder. Zij doen ook 
de bevelen, maar de kinderen geven nu zelf de bevelen aan elkaar. Daarna mixt Ms. Gibson 3 
letterwoorden door elkaar en kinderen maken er woorden van. PCA -> CAP, ze maken zo wat 
oefeningen in hun schriftje. Daarna oefenen ze de dieren, eerst de huisdieren van de kat tot de kameel 
en daarna de wilde dieren, van de leeuw tot de impala. Ze herhalen de dierennamen aan de hand van 
het liedje Old McDonald. Waarna de leerlingen de klas kuisen.  
Het middagmaal wordt geserveerd; Sadza en chunks (de soja brokken) voor de kinderen. Ik eet mijn 
boterhammen op in de leraarskamer/keuken. Ik wil de mensen niet tot last zijn, maar ik wil jullie ook de 
staat van de keuken niet beschrijven. 
Na de lunch, rond 3 uur, gaan we naar buiten. Iemand van het nationaal ballet komt lesgeven aan de 
kinderen. Maar de kinderen staan te drummen voor de grote hal. Blijkbaar zijn er nog wat restjes van de 
lunch van de workshop die daar doorging. Het is ontroerend om te zien wat deze kinderen zouden doen 
voor een stukje kip… De dansles kan dan toch beginnen en de kinderen genieten ervan! Ik wacht 
tijdens een privéles Shona door brother David op Michel, die me komt halen. (De autosleutels van de 
auto van Mavambo zijn kwijt en de auto was er dus helemaal niet deze morgen en rijdt nu ook niet naar 
Harare). Naar huis! Wat een bewogen dag … 
 
20/2/2008 
6.30 en ik sta op! 7.35 met de auto naar het werk… Michel vertelt me over het probleem van Robert, 
een teamlid, hij en zijn vrouw en kind vinden geen woning, er is niet genoeg plaats op de plot voor een 
tweede familie, maar als Wadzanai misschien mee in mijn kamer komt… Als dat een oplossing is voor 
een familie, waarom niet… Op het werk is het rustig en er is elektriciteit dus iedereen kan zich 
bezighouden, ik lees even mijn mails en dan wachten op Patrick die me komt halen om naar de 



Nederlandse school te gaan… Eerst rijden we naar zijn huis, daar ontmoet ik zijn vrouw Lus, een zeer 
leuke geëngageerde vrouw! We drinken thee en eten heerlijke cakejes. We bespreken hun leven en we 
bekijken de kleuterhandleiding Ik&Ko, taalonderwijs in meertalige groepen. Het lesje dat we geven gaat 
over spelen, de kernwoorden zijn om de beurt en we moeten spelregels introduceren. Lus vertelt ons 
dat er 2 kleuters zullen zijn Bram, 4 jaar, het zoontje van Jan van VVOB en zijn Zimbabwaanse vrouw 
en Jason, 5 jaar. Ze verstaan goed Nederlands, maar zullen vaak antwoorden in het Engels. Wij moeten 
dan steeds herhalen in het Nederlands. Een uitdaging, maar wat zie ik ernaar uit! Lus, Patrick en ik 
trekken naar het schooltje, het kleine gebouwtje ligt achteraan de grote internationale school van 
Harare. Het contrast met gisteren is nogal schokkend! Dit is een volledig nieuwe school, met ALLE 
mogelijke, kleurrijke materialen. De Nederlandse school is een klein gebouwtje aan het uiteinde, maar 
met ontzettend veel boeken en materialen! Pfff, gisteren was er niets en nu is er deze overvloed.  
We gaan nog even naar Patrick thuis, waar we nadenken wat we zullen doen… We eten er soep en een 
toastje met kaas (mijn eerste keer in Zimbabwe) en gaan weer naar de school. Tegen half 3 komen de 
kleuters aan. Bram is erg verlegen maar als de flapuit Jason aankomt gaat hij mee spelen. Eerst spelen 
we wat, ‘eten’ eitjes en drinken denkbeeldige thee, we verwoorden alles wat we doen en het is duidelijk 
dat de jongens alles verstaan, maar weinig spreken. Daarna beginnen we het lesje, ik lees het verhaal 
van “Ivo speelt met zijn vriendjes” en daarna spelen we verstoppertje in de school. Ze tellen flink van 
een tot tien en genieten van het spelen! Dan spelen we een gezelschapsspelletje met kleuren. Ik 
moedig ze aan om de kleuren te benoemen en om de beurt te spelen. Hierna gaan we even naar 
buiten, we spelen met de bal. Jason blijkt een sterk karakter te hebben en reageert nogal bruut als 
Bram zijn beurt opeist, hij zondert zich af en mokt wat om aandacht te krijgen. Op naar de volgende 
activiteit, scheuren en plakken (jawel, ik bekeek de kleuterwerkjes in België goed!) , nu doet Jason wel 
weer mee. Tegen half 5 komen de ouders weer, we hadden een fijne tijd!  
Ik ga nog even met Patrick naar huis, waar ik zijn dochter Els ontmoet (haar 2 zussen zitten elders op 
de wereldbol). Dan brengt Patrick me weer naar VVOB. En rijden we weer naar huis. 
 
Ziezo, hopelijk kunnen jullie zich iets voorstellen bij mijn verhalen. Het leven van 
alledag was daar niet gemakkelijk, soms vind je dingen in winkels, soms ook weer 
niet. De inflatie is enorm, maar de levenslust is nog groter! De mensen vechten, maar 
met een lach. Daar kunnen we zoveel van leren.  
 
Groeten, 
Evelien Geeraerts 
 


